
MMgr. Frencken (1886-1946) was een inspirerende priester, een 
man met overtuigingskracht. Hij stond aan de wieg van de 
Vereniging van Catechisten, vrouwen die onder zijn bezielende 
leiding actief  waren in onder meer het maatschappelijk werk. 
Hij is sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de 
eucharistie in het begin van de twintigste eeuw en was 
gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie: de deelname 
van leken aan het apostolaat van de Kerk.
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“Eredienst zelf, eucharistische gemeenschap, omvat de 
werkelijkheid van zowel bemind worden als ook 
anderen op hun beurt liefhebben. Eucharistie die zich 
niet vertaalt in concrete beoefening van de liefde is ten 
diepste onvolledig.”  
(Benedictus XVI, Deus caritas est nr. 14) 

 

We mogen bidden om herders die de Blijde Boodschap 
met goedheid en overtuiging verkondigen. God roept 
ook in onze dagen mannen om als herder Gods volk te 
leiden.

Almachtige God,
Gij zorgt voor uw volk
door de herders die Gij roept en aanstelt.
Wek in uw Kerk de geest van geloof  en bereidheid
en roep ook in onze dagen mensen
die aan het altaar het offer van uw Zoon bedienen
en de Blijde Boodschap met overtuiging
en goedheid verkondigen.

Daarom bidden wij door Christus, onze Heer.


